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Het is nog niet zo lang geleden dat we onze gemeente een naam hebben gegeven.  

“Het Anker”, als symbool van stevigheid, veiligheid en hoop. Die hoop en zekerheid vinden 

we bij Jezus. Hij zelf geeft ons rust en veiligheid. En onze gemeente is een plek waar we Jezus 

mogen leren kennen en onze relatie met hem mogen verdiepen. 

 

Dat doen we ook in 2024 in allerlei vormen. Uiteraard zijn er de samenkomsten op zondag. 

Onze predikant gaat 12 keer voor, de andere zondagen nemen andere voorgangers ons 

mee aan de hand van een Bijbelgedeelte. De diversiteit aan voorgangers is een kenmerk 

van deze gemeente en wordt door velen gewaardeerd. Dezelfde variatie vinden we terug in 

de liederen die we zingen. Bekende liederen uit de bundel van Johannes de Heer en de 

Psalmen worden afgewisseld met nieuwe liederen uit Opwekking of van Sela.  

 

Friends of God en de Bijbel open groep hebben ieder hun eigen bijeenkomsten met een 

inhoudelijk programma. Er wordt maatwerk geleverd bij de jongeren die hieraan deelnemen. 

Ds. Kasper Kruithof schuift een aantal keren aan om uitleg te geven over de betekenis van 

de doop en onderwijs te geven over de Wederkomst.  

 

Friends of God heeft daarnaast een aantal informele bijeenkomsten waarbij op een 

ontspannen manier een stukje uitwisseling plaats vindt met de jongeren van de PKN in 

Heemskerk.  

 

Inmiddels kennen we ook Lectio Divina in de gemeente; luisterend bijbel lezen. Een keer in de 

maand komt een groep van circa zeven mensen bij elkaar. Het zijn mooie en persoonlijke 

bijeenkomsten waar in een veilige omgeving met elkaar gesproken wordt aan de hand van 

een Bijbeltekst. 

 

Op een heel andere manier gebeurt dit bij de Gemeente Groei Groepen. Ook zij volgen dit 

jaar hun eigen programma in twee groepen aan de hand van het boekje “Dichterbij dan je 

durft te dromen – God horen, zien en ervaren” van het Evangelisch Werkverband. 

 

Een stille kracht is het gebed in de gemeente, niet alleen bij de groepen en activiteiten die 

we nu benoemd hebben, maar ook in persoonlijke gebeden. De gebedsgroep in de 

gemeente komt met grote regelmaat op dinsdag bij elkaar om voor ons en onze omgeving 

te bidden.  

 

Enkele jaren terug is gestart met Koffie Plus!. Een keer in de maand op woensdagmorgen is er 

gelegenheid om koffie te drinken, een praatje te maken of om even tot rust te komen. 

Inmiddels is dit initiatief niet meer weg te denken uit de gemeente.  

 

Ds. Kasper Kruithof heeft  voorjaar 2024 zijn kennismakingsronde afgerond en hij heeft 

gaandeweg zijn weg gevonden in de gemeente. Naast een aantal specifieke pastorale 

bezoeken, is hij nauw betrokken bij het ondersteunen van de kerkenraad.  

 

We collecteren voor een aantal goede doelen en in november heeft ons kerkgebouw weer 

een centrale plaats in de schoenendoosaktie.  

 

Missionair zijn we ook weer betrokken bij het project Impact!, wat wordt gehouden rondom 

de Immanuelkerk aan de Olieslagerslaan en gericht is op jong en oud uit de omgeving.  

 

 



Aan het einde van het jaar heeft de gemeente 51 leden. Hiermee is het ledenaantal stabiel 

gebleven.  

 

We zijn dankbaar dat we van jong tot oud een actieve gemeente zijn. Een ankerplaats waar 

we mogen spreken over hoop en redding die Jezus Christus ons aanreikt. 

 

Met uw woord als waarheid in de hand, 

zie ik naar U op, houd ik gelovig stand. 

Dwars door het duister heen schijnt een helder licht; 

Toont U mij uw heerlijk vergezicht. 

 

God van hoop, U blijft altijd aan mijn zij, 

die mij niet verlaat, die mij verder leidt. 

Door de kracht van Hem die verrezen is, 

weet ik dat mijn leven altijd veilig is. 

 

Kees Poortvliet, februari 2025 

 

 


